
 
 

 
 

Nieuwsbrief Gods vrede over Suriname 2023 
 

 

Micha 2:13 

De doorbreker trekt vóór hen op; zij breken door en trekken door de 

poort en gaan daardoor uit; en hun koning trekt vóór hen uit, en de 

Here aan hun spits. 

 

Geliefde zendingsvrienden, 



 

Als eerste wil ik u allen namens het bestuur Gods zegen en een 

gezond 2024 toewensen. 

 

 

Vijf jaar Gods vrede over Suriname 
 

 

Wat gaat de tijd snel. Onze stichting bestaat alweer vijf jaar. Ik 

weet het nog als de dag van gisteren toen wij met de stichting 

waren begonnen. In het jaar 2023 hebben wij het hoognodige 

meegemaakt. En wij mogen de Heer dankbaar zijn voor hetgeen 

wat achter ons ligt, maar wij strekken ons ook uit naar hetgeen wat 

voor ons ligt. 

In deze zendingsbrief gaan wij terugblikken wat de Heer in de 

afgelopen vijf jaar heeft gedaan. 

Toch krijg ik meestal de vraag, wanneer gaat u weer naar 

Suriname? Het is vaak moeilijk om daar een antwoord op te geven. 

Maar om uw vraag te beantwoorden ligt het in Gods plan om in het 

najaar van 2025 weer naar Suriname af te reizen. Ik hoor u al 

denken, dan pas? Mochten er eerder meer donaties komen, dan 

eerder natuurlijk. Wij geloven dat wij een groot almachtig God 

hebben die in alle dingen voorziet. 

Het is niet ons werk, maar Gods werk. En ik wil Hem niet vooruit 

lopen. 

In het bovenstaande gedeelte uit Micha 2:13 lezen wij, de 

doorbreker trekt vóór hen op; zij breken door en trekken door de 

poort en gaan daardoor uit; en hun Koning trekt vóór hen uit, en de 

Here aan hun spits. 

Een geweldige tekst. De Heer zal het mogelijk maken en Hij trekt 

voor ons uit. Hij is de Koning der Koningen. 

Voor degenen die nog nooit een nieuwsbrief hebben ontvangen 

willen wij laten weten wat het doel is van onze stichting. Zodat u 

weet waar u de donaties voor geeft. 

 



De stichting Gods Vrede over Suriname heeft als doel om het 

evangelie van het Koninkrijk van God in Suriname en Nederland te 

verkondigen en te demonstreren. Dit wil de stichting doen op drie 

manieren: 

 

1. Evangelisatie 

De verkondiging en demonstratie van het evangelie door middel van 

genezingsdiensten en evangelisatie op straat. 

 

2. Bijbelonderwijs 

Het verzorgen van Bijbelonderwijs door middel van het helpen van 

gemeenteleden om een toegewijd discipel van Jezus te zijn. 

 

3. Ondersteuning 

Ondersteuning van hulpbehoevenden t.w. de armen, weduwen, 

wezen en gevangenen. 

 

 

 

HOOGTEPUNTEN VAN DE AFGELOPEN VIJF JAAR 

 

 

HET JAAR 2018 

 

Op 23 mei 2018 is de stichting Gods vrede over Suriname opgericht. 

Op dit moment bestaat de stichting uit twee bestuursleden. Een 

Voorzitter en een secretaris. De functie van een penningmeester 

staat nog altijd open. Mocht u zich ertoe geroepen voelen om als 

penningmeester te functioneren en dat de Heer tot uw hart spreekt, 

aarzel dan niet en neem contact op met de ondergetekende.  

 

Genezingsdienst in Gado Wani 

 In het jaar 2018 gebeurde in Suriname het grootste wonder wat ik 

ooit mee heb gemaakt. En dat was de genezingsdienst in Gado 

Wani. De betekenis van de naam Gado wani is: God wil. God wil 

zieke mensen genezen. God wil niet dat de mensen in armoede 

leven. God wil in de financiën voorzien.  



 Veel mensen werden bevrijd van demonische machten, en velen 

werden genezen en aangeraakt. Maar nu komt het: 

 Het grootste wonder wat ik ooit mee heb gemaakt was dat een 

verlamde vrouw weer begon te lopen. Nooit heeft deze vrouw 

kunnen lopen. En nu loopt zij weer kleine stukjes. U zou zich even 

moeten verplaatsen in het leven van deze vrouw. Hoe zou u zich 

voelen? Ik denk dat u begon te springen en te juichen van 

blijdschap. Het ging nog allemaal met moeite met deze vrouw. Maar 

daar zal verandering in komen. Ik geloof dat er ooit een tijd komt 

dat heel Suriname op z’n kop zal komen te staan. O, ik verlang om 

weer naar Suriname te gaan. Liever vandaag dan morgen. Er zullen 

zieken genezen worden. Omdat het Zijn wil is.  

 

  

 

Ik heb in een gemeente in Nederland gesproken over ‘geloof zet ons 

in beweging’. Daar zult u later in deze nieuwsbrief meer over horen. 

 



HET JAAR 2019 

 In de volle evangelie gemeente Jesu Masi (Jezus Meester) was een 

geweldige explosie van Gods Geest. 

 God heeft mensen aangeraakt en genezen. Een vrouw had kanker. 

En je had haar gezicht moeten zien na het gebed, vol vreugde en 

blijdschap. Na het gebed begon ze te dansen van vreugde. Ook veel 

mensen met maagklachten werden aangeraakt door de kracht  van 

God. Voor het uitgebreide verhaal, lees in de nieuwsbrief van het 

jaar 2019 

 

Tweedaagse campagne in Saramacca 

 God werkte op een bijzondere wijze tijdens de tweedaagse 

campagne in Saramacca. Veel mensen met rugklachten werden 

genezen. Er was een broeder die met grote ogen zat te kijken toen 

zijn ongelijke benen gelijk getrokken werden. Hij begon te springen 

van vreugde, ook een zuster werd van astma genezen. Een broeder 

met nierproblemen werd aangeraakt door de kracht van God. Er 

werd een zuster vrij gemaakt van satanische macht. Ik vertelde 

haar dat zij alle afgoderij moest wegdoen in de naam van Jezus. De 

mensen werden ook aangeraakt door de prediking. 

 Daarna bad ik voor een jongen die vijf jaar oud was geworden. 

 

 



 Na de dienst kregen wij door de pastor van de gemeente een 

heerlijke maaltijd aangeboden. De volgende dag hadden wij nog een 

laatste dienst in Saramacca. Velen getuigen over wat de Heer had 

gedaan. Een broeder had 25 jaar last gehad aan zijn rug en vertelde 

dat hij na het gebed volkomen was genezen. Een zuster had 

behoorlijk last van haar stem. Zij was die avond nog niet genezen. 

Maar de volgende dag toen zij opstond merkte zij dat haar stem 

volkomen veranderd was. Haar keel was volkomen gezond 

geworden. God is goed! 

 Het was de laatste dagen in Suriname drukker dan ooit tevoren. De 

vermoeidheid speelde ook een grote rol. Maar ondanks alles gaven 

wij niet op. Want Hij die in ons is, is sterker dan degene die in de 

wereld is. 

 De volgende dag hadden wij een genezingsdienst in Jesuh Massieh. 

Ja, u leest het goed. Drie dagen achter elkaar. Menselijkerwijs, zou 

je denken, dat hou je toch nooit vol? Maar met Jezus kun je alles. Ik 

wilde meer zien wat God zou gaan doen. Dus, van ophouden was 

geen sprake. Soms gingen wij pas om 2.00 uur in de nacht naar 

bed. En de volgende dag moest je dan om 10.00 uur weer diensten 

houden. Nou vrienden, wij hebben genoten. Psalm 60:14 zegt: met 

God zullen wij kloeke daden doen. 

 Ook in Jesuh Masieh hadden wij het gevoel dat de mensen ons daar 

aan het opwachten waren. Opwachten met zang en muziek. Wat 

een geweldige aanbidding was daar aanwezig. Tijdens de 

aanbidding werden mensen machtig aangeraakt. Veel Nederlanders 

zouden bij het zien van deze aanbidding machtig aangeraakt 

worden. Want hierin kunt u werkelijk zien wat ware aanbidding en 

lofprijzing is. In Jesuh Masieh zijn ook veel mensen bevrijd en 

genezen. Een broeder getuigde dat hij een afspraak had met de 

dokter om geopereerd te worden aan zijn rug. Hij had een zware 

hernia. Maar na het gebed tijdens de campagne voelde hij zich een 

ander mens. Hij is gelijk naar de arts gegaan en de dokter kon niets 

meer vinden. God is een God van wonderen. God gaat met ieder 

een andere weg. Soms met een operatie, maar God kan het ook 

zonder een operatie doen. Wat hebben wij een geweldige God bij 

wie alles mogelijk is. 



 

HET JAAR 2020 

 

 Het jaar 2020 zal voor velen een jaar geweest zijn die wij nooit en 

te nimmer zullen vergeten. Overal ter wereld drukten de corona 

maatregelen een stempel op ons dagelijks leven. Ook op mijn leven. 

In het jaar 2020 waren wij op 11 januari 39 jaar getrouwd en ik 

werd zeventig jaar.  Normaalgesproken zou ik met mijn vrouw Irma 

uit eten gaan en een fijne dag samen doorbrengen. Maar door de 

pandemie kon dat dit jaar niet. Ook mijn zeventigste verjaardag kon 

ik dit jaar niet vieren zoals gepland. 

 Moeten wij ons nu zorgen maken? Wel nee. Angst en zorgen zijn 

nergens voor nodig. Jezus zegt in Zijn Woord dat Hij ten allen tijde 

voor ons zorgt, ook tijdens de corona crisis. Moeten wij dan stil 

blijven staan en niets doen? Nee, dat ook niet. Vrienden, stilstand is 

achteruitgang. Ik geef de zendingsreizen naar Suriname niet op. Ik 

wil doorgaan zolang ik leef. Er komt een opwekking aan en ik wil het 

meemaken. 

 Ik wil actief blijven. In Prediker 11 vers 4 staat “Wie steeds op de 

wind let zal niet zaaien, en wie steeds naar de wolken kijkt zal niet 

maaien”. Mijn vraag is: waar kijk jij naar? Waar kijk ik naar? We 

moeten blijven zaaien en maaien. Crisistijden zijn geen tijden om af 

te wachten tot de wolken overtrokken zijn, maar juist een 

gelegenheid om te zaaien en maaien in Gods koninkrijk. 

 God heeft mij een speciale roeping gegeven voor Suriname. En 

niemand kan mij ervan afhouden om die verder vorm te geven. De 

duivel probeert het uiteraard weleens. Maar in de naam van Jezus 

heb ik de duivel allang verslagen. Want in Jezus ben ik meer dan 

overwinnaar. En ik hoop dat u dat met mij kunt beamen. 

 

Livestream uitzendingen 

 Toen de corona crisis in het jaar 2020 uitbrak, had de Heer mij op 

mijn hart gelegd om met een livestream te beginnen. Om elke 

maand een kort woord te spreken. Ik kan het mij nog als gisteren 



herinneren toen ik ermee begon. Het onderwerp waar ik over sprak 

was 'hoe God ons troost’. 

 Dat ik als eerste onderwerp ‘Hoe God de mensen wil troosten’ koos, 

is niet voor niets. In het jaar 2020 heb ik een kleinkind verloren.  

Hij mocht wel ter wereld komen, maar twee dagen daarna stierf hij. 

Ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. Mijn vraag was, zoals 

velen van u zich zullen afvragen, waarom laat God het toe? Weet u 

het? Op dit moment weten wij het niet, het zal later wel duidelijk 

worden. Ik heb op dat moment enorm veel verdriet gehad. 

 Wel kan ik u zeggen, dat God het is die ons troost. Hij weet als een 

goede Vader hoeveel behoefte wij hebben aan troostrijke woorden.   

Weet u wat God zegt? Hij vangt onze tranen op en bewaart ze in 

Zijn kruik (psalm 56:9).  

 Ik zei tegen mijn dochter en mijn schoonzoon die veel verdriet 

hadden. God kent jullie hart, er zal een grote overwinning  

aankomen. Als jullie willen, mogen jullie bidden voor een tweeling. 

Nou geliefden, als jullie het willen weten, lees dan gauw verder wat 

er is gebeurd in het jaar 2021.  

 

 

 

HET JAAR 2021 

  

NA TROOST EEN GROTE OVERWINNING 

 

 Ja vrienden zoals ik u liet weten, was 2021 een wonderlijk jaar. 

Geen Suriname. Maar er gebeurde bijzondere dingen met mijn 

dochter. 

 

 Zoals u weet is in het jaar 2020 een kleinkind van mij overleden. 

Hij mocht wel ter wereld komen, maar helaas heeft hij het niet 

gered. Mijn dochter en schoonzoon waren daardoor diep getroffen. 



En er kwamen bij mijn dochter allerlei vragen op, van waarom laat 

God het toe en waarom moet mij dit overkomen? Soms zijn de 

beproevingen zo groot en dan begrijpen wij het niet. Het is dan 

alleen maar waarom en nog eens waarom? Wij moeten niet 

vergeten dat Jezus aan het kruis ook uitriep  "WAAROM"? Hij zei: 

"Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?" Ik heb daarna 

heel lang met mijn dochter erover doorgesproken. Ook heb ik met 

haar geappt. Ik bleef volhouden dat er achter deze droevige 

gebeurtenis een grote overwinning zou komen. Ik zei tegen haar, je 

mag bidden voor een tweeling. Jayceon zal je niet vergeten, maar 

er komt iets beters aan. Maanden verstreken en op zeventien maart 

gebeurde het grote wonder. Geen tweeling, maar een drieling. Ze 

zijn nu twee jaar oud en kerngezond. En ondertussen is er een 

vierde kind geboren. Zij is één jaar oud. De wereld zegt, de 

wonderen zijn de wereld nog niet uit. En dat kunnen wij zeker 

beamen. God is wonderbaarlijk goed. In het jaar 2021 waren er ook 

veranderingen die hebben plaatsgevonden in het bestuur. De 

secretaris Lucas van der Waal kreeg plotseling een baan 

aangeboden en daarom kon hij niet doorgaan met de stichting. Voor 

ons heel erg jammer. 

 Wij zijn heel erg blij dat God voorzien heeft in een nieuwe en frisse 

secretaris. Hij is een getrouwe dienstknecht van de Heer. In een van 

de gemeenten hebben wij samen evangelisatiewerk gedaan. Hij is 

een geweldige steunpilaar en de Heer gebruikt hem geweldig. Hij 

reist vaak met mij mee voor onder andere genees- en 

zendingsdiensten in Nederland. 

 Zijn naam is Patrick Veeris. Voor zijn verhaal kunt u lezen in één 

van de nieuwsbrieven van 2021 

 

 In de meeste gemeenten waar wij geweest zijn hebben wij video's 

en beelden laten zien over de laatste zendingsreizen in Suriname. 

Zo ook in de huisgemeente Boom des levens. Toen wij daar in het 

jaar 2021 geweest waren was de beproeving daar zeer groot. Velen 

waren genezen van de besmetting met het coronavirus. God had mij 

op het hart gelegd om een boodschap te brengen over troost. En 

het was zeker op dat moment van toepassing. 



 

GOD IS MIJN KRACHT (FRANKRIJK) 

 

Drie daagse campagne 

 De gemeente in Frankrijk is een zeer bijzondere en gezegende 

gemeente. Heel veel gemeenten kunnen daar een voorbeeld aan 

nemen. Heeft u ooit meegemaakt dat je helemaal vanuit Frankrijk in 

Nederland thuis als spreker opgehaald wordt en ook weer thuis 

wordt gebracht? Wat een geweldige liefde straalt er van deze 

gemeente uit. Ik word er nog warm van als ik eraan denk. Dat wij 

ook in andere delen van de wereld zullen zijn heeft God meerdere 

keren bevestigd. Bijvoorbeeld in Suriname in het jaar 2019 heeft de 

Heer in een profetie naar voren gebracht dat wij niet alleen in 

Suriname het woord zouden bedienen, maar ook in andere landen. 

Hallelujah! God laat Zijn woord in vervulling gaan, want wij hebben 

dit al in twee andere landen mogen doen (Frankrijk en België). 

 

 Twaalf december was de slotdienst van het jaar 2021. Dit was bij 

Victory Outreach in Lelystad. Voor mij is dit een zeer bijzondere 

gemeente. Want mijn neef ps. Duncan is daar voorganger. En zo de 

Heer het leidt zal ik daar vaak terugkomen. God heeft daar machtig 

gewerkt. 

 Het begon al met de worship. 

Wat een geweldige kracht van God was daar. Mocht u ooit in 

Lelystad zijn dan moet u daar beslist eens een kijkje gaan nemen. 

 

HET JAAR 2022 

 

ZENDINGSACTIVITEITEN 

 

Hobbemaplein in Den Haag 



 Op het Hobbemaplein te Den Haag waren we met een groep van in 

totaal met zo'n tien dappere helden aanwezig om genezing uit te 

spreken over de mensen en te evangeliseren. 

 Een man zat in een scootmobiel. Hij had pijn in zijn benen en ook 

last van zijn nieren. We legden hem de handen op en geboden zijn 

lichaam gezond te worden in Jezus' naam. We moesten vele malen 

spreken, maar uiteindelijk bracht dit toch resultaat. We hielpen de 

man uit zijn scootmobiel en liepen een stuk met hem. Hij vertelde 

ons dat hij dit hiervoor niet zo makkelijk kon. We konden het 

evangelie met hem delen en gaven hem een getuigenisboekje. 

 Een Surinaamse man was erg open. Hij werd geraakt tijdens het 

gesprek en opende zijn hart voor de Here Jezus. Hij bad een gebed 

met ons en nam hierna plaats op de stoel. Hij vertelde namelijk ook 

nog last te hebben van wat dingen waaronder copd. We keken eerst 

of zijn benen even lang waren. Hier zat een behoorlijk verschil in. 

Binnen enkele momenten werd dit verschil opgeheven na gebed in 

Jezus' naam. Ook ervoer hij verbetering op andere plekken in zijn 

lichaam. We konden veel met hem delen over geloof, bekering en 

de doop.  

 Wat is COPD? COPD is een longziekte waarbij je longen zijn 

beschadigd. Je hebt minder zuurstof en ademen is moeilijker. 

Hierdoor heb je minder energie. Normale dingen zoals traplopen, 

boodschappen doen of je aankleden kunnen lastig zijn. De afkorting 

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 

(Chronische Obstructieve Long Ziekte) 

 Ik wil u vragen om nu al reeds veel voor deze surinaamse man te 

gaan bidden. En dat hij voor honderd procent van die ziekte zal 

genezen.  

 We spraken een vrouw met een slijmbeursontsteking. We mochten 

haar de handen opleggen en geboden de ontsteking en alle pijn te 

wijken in de naam van Jezus. Na verschillende keren gesproken te 

hebben verdween alle pijn en kon ze beide armen weer volledig 

rekken en strekken zonder pijn! 

 Een hindoestaanse vrouw bleek van vele dingen last te hebben. Ze 

had pas een hartoperatie gehad en had ook last van haar rug en 



schouders. Nadat we voor haar gebeden hadden, ervoer ze direct 

verlichting van haar klachten. 

 We spraken een oude Turkse man die veel ongemakken bleek te 

hebben. Hij had last van zijn rug, knie en been. We controleerden of 

hij beenlengteverschil had. Dit bleek de man inderdaad te hebben. 

Na een kort gebed werd dit verschil opgeheven. Helaas was de man 

nog niet direct van zijn klachten af. We besloten verder te gaan en 

legden onze handen op zijn rug. Na diverse keren gesproken te 

hebben in de naam van Jezus kwam er dan toch directe verbetering 

in zijn lichaam. De man kon zijn rug weer buigen. Iets wat hij 

hiervoor niet kon. 

Een bekende van deze Turkse man aanschouwde het gebeuren en 

vroeg wat we aan het doen waren. Toen we dit aan hem uitlegden 

werd hij geïnteresseerd en nam een getuigenisboekje in ontvangst. 

Enige tijd later ontmoetten we de man weer. Hij vertelde soms last 

te hebben van kramp in zijn benen. Dit gebeurde in de ochtend na 

een nacht slapen. We mochten voor hem bidden dat deze klachten 

weg zouden blijven en konden nog meer delen. 

 

 

 

Evangelisatie training en praktijk in de gemeente Christ 

Embassy in Rotterdam 

 

 Al met al een middag waar GOD'S PRESENCE tastbaar en zichtbaar 

aanwezig was en aan het werk is geweest. 

Halleluja....HIJ is DEGENE, die werkt in de harten en levens van 

mensen. Aan de Heer Alle glorie en eer!!! Het was in Rotterdam een 

vruchtbare dag. Twaalf zielen mochten een keuze maken voor 

Koning Jezus. 

 

Evangelisatie training en praktijk in België 

 



 Wat hebben wij een geweldige evangelisatie training gehad in 

België. Tijdens de training leerden de mensen hoe ze voor anderen 

konden bidden. 

 Mensen gingen in geloof uit stappen om genezing uit te spreken in 

de naam van Jezus. Iedereen stond versteld wat de Heer had 

gedaan door grote wonderen. Ongelijke benen werden weer recht 

gezet door de kracht van Jezus. God is goed! 

  

 Zoals u ziet is het een heel boekwerk geworden wat wij de 

afgelopen vijf jaar hebben meegemaakt. U zult zich afvragen. Maar 

2023 dan? Wat heeft u het afgelopen jaar meegemaakt? Ook al zijn 

wij niet in Suriname geweest. De stichting Gods vrede over 

Suriname gaat gewoon door. Hij is een God van wonderen. Ik zal u 

een paar gemeentes opnoemen waar wij het afgelopen jaar geweest 

zijn.  

  



HET JAAR 2023 

 

Light of Grace in Soest (International church) 

 

 Dit was een zeer kleine gemeente met ongeveer tien mensen. Toch 

wil ik er bij vermelden dat God zowel door kleine als door grote 

hoeveelheden wil werken. Wij hebben een almachtige God. Veel 

mensen sluiten zich vaak aan bij een grote gemeente want dan valt 

men niet zo op. Ik hou van de pioniersgemeente. Ook in Suriname.  

En mijn verlangen is zeer groot om in het land Suriname een 

trainingsschool te beginnen. God heeft het door middel van 

profetieën al reeds duidelijk gemaakt. Ook werd door profetieën 

gezegd dat ik evangelisten moet opleiden. Dit zuig ik niet uit mijn 

duim. Maar God heeft het meermalen bevestigd. En als ik nu weer 

naar Suriname ga zal de Heer opnieuw werken door wonderen en 

tekenen. 

 

 De gemeente Light of Grace is een gemeente die God voor honderd 

procent wil dienen. Mijn Secretaris ervaarde een dag van tevoren 

dat God Zijn heerlijkheid machtig zou gaan openbaren en dat de 

pastora sterk aan het bidden was. 

 Er moest wel heel wat geregeld worden in de gemeente. Maar de 

secretaris heeft van alles meegenomen. Gelukkig had hij veel 

technisch inzicht zodat wij met de samenkomst konden beginnen. 

 In de gemeente was een zuster die een dag van tevoren de Here 

Jezus aangenomen had als haar persoonlijke verlosser en redder. En 

nu had zij ook een keuze gemaakt om zich te laten dopen. 



 

 De zuster in kwestie staat rechts  

 Nu, de preek was dit keer niet gemakkelijk. Ik moest in drie 

verschillende talen vertaald worden. In het Arabisch, Engels en 

Russisch. De mensen die mij regelmatig horen spreken, weten dat 

ik nogal vurig ben en dan is het vaak moeilijk om te wachten.  

 Mijn onderwerp begon over: In Jezus zijn wij meer dan 

overwinnaars. Ik stelde de vraag aan de mensen. Wie ben je? De 

apostel Paulus hoefde niet af te vragen wie hij was. Hij was duidelijk 

een winnaar. En dat niet alleen, een overwinnaar. Wat doet een 

overwinnaar eigenlijk? Hij is niet van plan te verliezen. Hij wil 

winnen. Dus, hij is een kampioen, en hij blijft een kampioen. Hij 

verliest nooit. Jezus verliest ook nooit. Hij is en blijft een kampioen. 

Woont Jezus in u? Dan bent u een overwinnaar. Dat zegt  

1 Johannes 4:4: “Want Hij die in u is, is groter dan die in de 

wereld is.” 

 Als men u zou vragen: 'Wat u zou willen zijn, een winnaar of een 

verliezer?’, zal het voor u niet moeilijk zijn om die vraag te 

beantwoorden. Wij willen allemaal winnaars zijn. Als je verliezer wil 

zijn, hoef je weinig moeite te doen. 



 Sla Romeinen 8:37 maar eens op: “Maar in dit alles, zijn wij meer 

dan overwinnaar door Hem die ons heeft lief gehad.’’ Er staat dat 

wij niet alleen overwinnaars zijn, maar meer dan overwinnaars. 

Kunt u een overwinnaar zijn of kunt u dat niet? Een overwinnaar 

hoeft niet naar beneden te kijken. Ook niet achterom, maar recht 

vooruit. Hij weet dat hij zijn ogen op de Heer gericht heeft. Hij gaat 

de duivel tegemoet. En hij weet dat hij een overwinnaar is voordat 

de duivel verslagen is. 

 Vandaag aan de dag zijn er christenen die voortdurend spreken van 

wat zij missen en van wat zij niet zijn en wat zij niet kunnen. God 

zegt ons iets heel anders. Het wordt tijd dat christenen ermee 

ophouden zichzelf te gaan verheerlijken of ziekte te gaan 

verheerlijken. Wat wij moeten doen is God gaan verheerlijken over 

onze overwinning en gezondheid. Weet u, er zijn mensen die 

verheerlijken zelfs ziekte. Ik las eens op facebook dat God ziekte 

naar ons toestuurt. En daardoor verwijst men naar Job. Het moet 

niet gekker worden. Jezus was toen nog niet gestorven. Want Hij 

heeft nu al onze zorgen en ziekte gedragen. Hij stuurt geen ziekte 

naar ons toe. Hij is en blijft dezelfde. Hij is onze geneesheer. 

Halleluja! 

 Woont Jezus in u? Dan bent u een overwinnaar. Dat zegt  

1 Johannes 4:4: ”Want Hij die in u is, is sterker dan die in de 

wereld is.”  

 Ik heb ook nog een gedeelte uit 1 samuël 17 aangehaald. Wij 

kennen de geschiedenis. Dat ging over David en Goliath. Goliath 

was groot. Drie meter lang. Het harnas dat hij droeg woog alleen al 

55 kg. Goliath was angstaanjagend. En deze reus staat voor een 

groot probleem in je leven. Zo groot dat je er geen overwinning 

over kunt halen. Nu, de Israëlieten waren verliezers. Hoe werd die 

reus verslagen? Door een eenvoudig klein ventje David met een 

slinger en een paar steentjes. David was een winnaar omdat God 

met hem was. En David zei; vandaag zal de Heer u in mijn macht 

geven. Hij zei niet morgen, maar vandaag. En dit is een les voor ons 

allemaal. Mocht de duivel ons aanvallen, dan mag u weten dat u 

hem aan kunt in de machtige naam van Jezus. David was al een 



winnaar voordat hij de reus verslagen had. Laat dat een les voor 

ons allemaal zijn. 

 Na de preek mocht ik nog met een jonge man bidden. Hij werd op 

een wonderbare wijze aangeraakt door God. 

 

  

Charisma Ministries Lelystad 

 

 Zondag 23 juli van het jaar 2023  waren wij in een vurig en vol 

enthousiaste gemeente te Lelystad. Wij waren met ons vijven. Mijn 

vrouw en ik, mijn zoon en zijn vrouw en de secretaris van de 

stichting Gods vrede over Suriname. Mijn zoon en zijn vrouw 

hebben een lied ten gehore gebracht. 

Mijn thema was: Geloof zet ons in beweging. 

 Ik begon met een vraag te stellen aan de gemeente. En die vraag 

mag u ook voor uzelf beantwoorden. Stel je eens voor dat er bij de 

ingang van de kerk een man zit. Die man kan niet lopen. Hij is daar 



neergezet door familie of vrienden om geld te vragen. Maar wel op 

een heel bekende plaats, bij de kerk waar jullie samen komen. En 

de week daarop zit hij er weer. En soms geven jullie geld aan hem. 

Maar toch is het zielig om hem elke zondag daar te zien zitten. Ja 

toch? Je moet elke keer langs die man heen. Soms loop je er met 

een boog omheen. Herken jij jezelf hierin? Wat ik nu zeg kan 

werkelijkheid worden. Als u dit volgende week zondag meemaakt, 

wat doet u dan? 

 Niemand kon hierop antwoorden. Sommigen begonnen wat van 

binnen te mompelen. Alleen de pastor hoorde ik zeggen dat hij het 

wist: sta op en wandel! 

 Daarna heb ik de mensen uit de droom geholpen en Marcus 11:23 

en handelingen 3 voorgelezen. 

 Het is te lang om de hele preek naar voren te brengen. Maar 

handelingen 3:1-10 gaat over een verlamde man. Hij kon vanaf zijn 

geboorte niet lopen. Maar Petrus was continu in beweging. Hoe 

kwam het dat Petrus in beweging kwam? 

 In Matt 16 vroeg Jezus aan de discipelen, wie zeggen de mensen 

dat Ik, de Zoon des mensen ben? De meesten begonnen te 

redeneren en zeiden: sommigen zeggen Elia, anderen Jeremia of 

één van de profeten. Petrus zei: Gij zijt Christus de zoon van de 

levende God. U moet verder de hele geschiedenis maar lezen en u 

zult versteld staan en bewogen worden van wat daar allemaal 

gebeurde. Jezus zei tegen Petrus: En Ik zeg u ook dat u Petrus 

bent, en op deze petra (wat rots betekent) zal Ik mijn gemeente 

bouwen. En nu komt het. Er was een gemeente aan Petrus gegeven. 

Hierdoor kwam Petrus steeds in beweging. Op een gegeven moment 

was het zelfs zo, toen hij op een dag sprak er drie duizend zielen tot 

bekering kwamen. 

 Ik vroeg de mensen daar even bij stil te staan. Het zou hier ook 

moeten gebeuren. Het kan hier ook gebeuren. Wel geen drieduizend 

zielen. Maar wel wordt de gemeente uitgebreid, zodat jullie een 

nieuw gebouw zullen krijgen, want jullie passen hier over een tijd 

niet meer in. 



 Na de dienst hoorde ik dat dit een bevestiging was waar al een keer 

eerder over gesproken was. Dus, ik kon het niet weten. Het moet 

daarom wel een openbaring van de Heer zijn geweest. 

 Mocht u de hele preek willen zien en horen kijk dan op de facebook 

pagina van de groep Gods vrede over Suriname. 

 Daarna liet de Heer mij zien dat er vijf mensen waren met hoge 

bloeddruk. Er kwamen zeven mensen naar voren. En ik zag bij 

verschillende mensen dat ze rustig begonnen te worden. Sommigen 

vertelden mij dat ze warm aanvoelden. Daarna riep ik mensen naar 

voren met angstige dromen. Ik vertelde ze dat zij tijdens de 

angstige dromen het bloed van Jezus moesten aanroepen. Tijdens 

het gebed zag ik de lach en de traan op hun gezicht. 

 Daarna kwamen er verschillende mensen naar voren met 

rugklachten. Beenlengte verschil werd opgeheven. Een zuster zag 

het voor haar ogen gebeuren en ik heb nog nooit iemand zo blij zien 

kijken, het straalde van haar af. Ze zal wel gedacht hebben, 

eindelijk kom ik hier van het beenlengteverschil af. Ze begon zelf te 

applaudisseren, en het leek erop dat ze er niet mee stoppen kon, zo 

blij was zij. Ook kwamen er mensen naar voren met longklachten. 

Een broeder vroeg ik om na het gebed door de zaal te rennen en dat 

deed hij. God heeft hem aangeraakt. Geliefden, u had erbij moeten 

zijn. God is geweldig groot! Prijs de naam  van Jezus!! 

 Wij bedanken de pastor en zijn vrouw dat wij in hun gemeente 

mochten bedienen. En wij zien uit naar een volgende keer. En dan 

in een grotere ruimte  

 



 

 

Berg Sion Miracle House 

 God is goed! Ook in België hebben wij een geweldige evangelisatie 

dag gehad. Wij begonnen met een evangelisatie training. Waar de 

kandidaten elkaar tot Jezus mochten leiden in een rollenspel. 

Daarna trokken wij naar buiten. En voordat je het wist waren er al 

negen mensen die een keuze maakten voor Jezus. En daarna 

kwamen er nog twee bij. Ook was er een jongeman die behoorlijk 

pijn aan zijn knie had. Na gebed was de knie voor honderd procent 

genezen en de pijn volledig verdwenen. Hier beneden ziet u wat 

foto’s van mensen die een keuze voor Jezus hebben gemaakt. 



 

 

Inzegeningsdienst in Almere 

 In de laatste maand van 2023 was er een inzegeningsdienst in 

Almere. Drie pastors werden tot Apostels bevestigd. Ik heb daarvoor 

een uitnodiging gehad. En mijn bedoeling was om alleen te kijken 

en mee te bidden. Verder om niets te doen. Maar Gods manier is 

niet hetzelfde als wij soms denken. Toch wil ik u vertellen wat ik 

daar mee heb gemaakt.   

 

 Terwijl ik daar was zag ik een zuster heel moeilijk lopen met een 

stok. Ik zei tegen de Apostel die in de middag het woord zou 

brengen. Die zuster gaat de zaal vanmiddag zonder stok verlaten. 

Heb je dat tegen haar gezegd zei hij. Nee, was mijn antwoord. Nu, 

de zaal was gevuld met ongeveer vijf honderd mensen. En terwijl de 

pastor naar voren ging riep hij mij vanaf het podium om met de 

zuster te bidden. Het was echt niet de bedoeling dat ik in de 

bediening zou gaan. Mensen, er kwam zo’n geweldige zalving op 

mij. En ik werd enorm gesterkt. Ik ging naar de zuster en ik vroeg 



haar hoe het komt dat zij zo liep. Ik ben aan de knie geopereerd zei 

ze. Ik vertelde haar, dat ik niet voor de knieën bid, maar ik spreek 

tot knieën dat ze gezond worden. En dat ook alle slijtage verdwijnt. 

Na het gebed ging ze staan. En …. u wilt het geloven of niet. Zij liep 

door de zaal zonder stok. Een heel groot applaus ging door de zaal 

om God de eer te geven. God is goed! 

 

 Daarna vroeg de pastor mij om voor mensen te bidden die pijn 

hebben. Ik ging naar een pastor die ook met een stok liep. Hij had 

een gebroken teen. Voordat ik met hem had gebeden moest hij wat 

mededeling doen. Hij had de stok nodig om te lopen. Ik sprak tegen 

het been om volledig gezond te worden. En even later zag ik hem 

zonder stok het podium op gaan. 

 

 Daarna zag ik bij verschillende mensen hun handen omhoog gaan. 

Velen waren er met rugklachten. Een zuster sprong van blijdschap 

op dat de rug volkomen genezen was. 

Dit was een geweldige dag. Een dag om nooit te vergeten. Zes 

mensen waren genezen en aangeraakt. 



 

 



ALLE GLORIE AAN KONING JEZUS 

 Wij hebben in het jaar 2023 zeker niet stil gezeten. 

Wij waren volop in beweging. Al zijn wij niet naar 

Suriname gegaan. Wij hebben wel Surinaamse 

gemeenten bezocht. En mijn vraag aan u is, zou u 

mee willen helpen en een partner willen worden voor 

de stichting Gods Vrede Over Suriname? 

 Ook mochten wij vanuit onze stichting wat 

babykleding en levensmiddelen naar Suriname 

sturen. 

 

 

 



 

 

Omega Church Almere 

 Er is op dit moment een gemeente waarmee wij contact mogen 

hebben. En dat is de gemeente Omega Church in Almere. Er is mij 

gevraagd om daar een vaste spreker te worden en 

genezingsdiensten te houden. Bid dat de Heer alles zal leiden. De 

Apostel van deze gemeente is APOSTEL CLIF THEMEN. 

 

 

 

 



 GEBEDSPUNTEN 

 

● Bid voor de pasbekeerden in Suriname; 

● Bid en dank God voor alle genezingen die hebben 

plaatsgevonden 

● Bid dat de Heer zal voorzien in kleding, cosmetische 

middelen, voor hen die het nodig hebben 

● Bid dat mensen trouw zullen blijven aan Zijn woord en 

stand blijven houden 

● Bid dat de Heer voorziet in kleding voor mensen in het 

binnenland van Suriname. 

 

Slotwoord en ondersteuning 

 Zou u een partner willen worden van de stichting Gods vrede 

over Suriname? Middels een machtiging zou u dan 

automatisch een bedrag kunnen doneren (bijvoorbeeld elke 

maand). Uiteraard is elk bedrag welkom. Alle informatie kunt 

u vinden op onze website: 

www.godsvredeoversuriname.nl. 

Project 1: Zendingsreis naar Suriname. Wij blijven daarbij 

afhankelijk van uw giften. 

Project 2: Cosmetische artikelen en kleding voor de 

gevangenen en in het binnenland. 

 

 De laatste tijd hebben we niet veel giften zien binnenkomen. 

Zonder uw steun kunnen wij ons werk in Suriname niet doen. 

Elke financiële steun is daarom zeer welkom. Het hoeft geen 

groot bedrag te zijn, met €5.00 per maand zijn wij al heel blij 

(NB: De stichting heeft een ANBI status. Daarmee zijn uw 

giften aftrekbaar voor de belasting). 

 

 

http://www.godsvredeoversuriname.nl/


 

 

Het zendingsechtpaar Johan en Irma van Huizen 
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