
GODS VREDE OVER SURINAME 

 
 

Jesaja 6:8 
Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: "Wie zal Ik zenden en 

wie zal voor ons gaan?" En ik zei:" Hier ben ik, zend mij. " 
 
 
 
 
 



Geliefde zendingsvrienden, 
 
De nieuwsbrief van 2023 heeft u neem ik aan gelezen. En daar stond in 
dat wij in het najaar 2025 weer naar Suriname gaan. Nu geliefde 
vrienden, door alle donaties die er binnen zijn gekomen heeft de Heer ons 
duidelijk laten zien om dit jaar al te gaan. Ik dank jullie in het bijzonder 
dat jullie zo trouw zijn geweest en achter onze stichting hebben gestaan. 
Door alle donaties kunnen en mogen wij het evangelie weer verkondigen 
in Suriname. Ik weet niet waar alle geld vandaan komt. Maar één ding 
kan ik u zeggen, "GOD HEEFT VOORZIEN' 
 
 

DE REIS NAAR SURINAME IS VOLLEDIG BETAALD 
 
 
De tickets om naar Suriname af te reizen zijn reeds betaald.  Hij is 
geweldig mensen. Als de Heer zo voorzien heeft kan het niet anders dan 
dat er een machtige doorbraak en opwekking in Suriname zal gaan 
plaatsvinden. Ik ervaar het op dit moment door heel mijn lichaam. God is 
en blijft een God van wonderen. Steeds weer opnieuw bevestigt de Heer 
dat Hij mij geroepen heeft voor Suriname. 
Wij vertrekken 3 september, en 12 november vliegen wij weer terug naar 
Nederland 
Ik heb hier al heel lang naar uitgekeken. Wij zullen ook gevangenissen en 
ziekenhuizen bezoeken en genezing uitspreken in Jezus' wonderbare 
naam. 
 
 

TRAININGSSCHOOL OPENEN IN SARAMACCA 
 
 

Ik ben in al die jaren heel erg dankbaar voor evangelist Jan Zijlstra. 
Aangezien hij nu bij de Heer is, kan ik u toch zeggen dat ik heel veel van 
Hem heb geleerd. Het levensstroom trainingscentrum is niet zomaar iets. 
 
En ik heb de Heer gevraagd of ik er iets mee kan doen.  
Waar kan ik het geleerde in praktijk brengen? 
En ik hoor heel duidelijk de stem van God. " In Saramacca." 
 
Er zijn drie onderwerpen die ik ga behandelen. 



 
1. Evangelisatie Training in theorie en in de praktijk. De bedoeling is dat 
wij in de namiddag op straat gaan om mensen tot de Heer te leiden en 
zieken te genezen in Jezus' naam. 
2. Kracht Gaven. 
3. De vijf mantels van Jozef. 
 
 

WAAR LIGT SARAMACCA? 
 

 

 
 
Saramacca is een district van Suriname. Het district is gelegen 
halverwege de Atlantische 
kust in het Noorden van Suriname. Verder grenst het aan de districten 
Coronie in het westen, Para in het zuiden en zuidoosten, en aan Wanica in 
het noordoosten. De hoofdplaats is Groningen en andere belangrijke 
plaatsen zijn Batavia en Boskamp. Saramacca heeft 16.135 inwoners 
(2004) En een oppervlakte van 3636 km2 
Ook gaan wij naar verschillende gemeentes voor spreekbeurten. (14x). 
Ook worden er nu al reeds grote dozen met kleding en schoolspullen naar 
Suriname gestuurd. Laten wij bidden dat het niet te lang duurt voordat 
het aankomt. Want ze zullen daar erg blij mee zijn. Wilt u voor de kleding 
en de schoolspullen een donatie doen dan zien wij dat graag tegemoet. 
De gemeenten en studenten in Suriname zullen erg blij zijn daarmee. 
Laat God tot uw hart spreken. 
 



 
 

 
                                                                      Pennen en sleutelhangers voor de   
                                                                                 schoolkinderen. 

 

 

 



DE VLIEGREIS 

 

Meestal begint de zendingsreis al in het vliegtuig. Via onze stichting heb ik 
sinds 2017 zieken zien genezen in het vliegtuig. U zult zich afvragen, is 
dat mogelijk? Ja. Ik sprak in het jaar 2018 met een vrouw die erg 
depressief leek te zijn. Ze was in haar leven heel erg gekwetst. Vaak 
dacht men dat het met deze vrouw niet goed af zou lopen. Het was 
duidelijk dat het niet goed ging met deze vrouw. De Heer liet mij zien dat 
er momenten in haar leven waren dat ze zelfmoord wilde plegen. Zij keek 
mij aan alsof zij wilde zeggen: Hoe weet u dat nou? Maar Jezus weet alles 
van ons. 

Ik mocht haar de blijde boodschap van Jezus vertellen. Ik vertelde haar 
dat God een geweldig plan met haar leven heeft, dat zij uniek is, en dat 
haar leven heel veel voor de Heer betekent. Ze vond het bijzonder dat zij 
precies op die plek in het vliegtuig zat, en ze hoorde dat haar leven een 
geweldige betekenis heeft. Onder tranen heeft zij haar leven overgegeven 
aan Jezus. Zij kwam met veel verdriet het vliegtuig in, en kwam met volle 
blijdschap het vliegtuig weer uit. Is God niet goed? En dat gebeurt elke 
keer weer als ik ergens naartoe ga met het doel om het evangelie bekend 
te maken. Daarom zou ik u willen vragen om gebed voor in het vliegtuig. 
Want ook daar begint onze zendingsreis. Ik zal u na de zendingsreis er 
meer over vertellen. 

 

ZIEKENHUIS 2017 

 

Ook dit jaar gaan wij naar de gevangenissen en zeker naar de 
ziekenhuizen. Ik zou graag willen doorgeven wat de Heer in het jaar 2017 
gedaan heeft. Ik schrijf dit niet zomaar. Maar God openbaart zich in 
ziekenhuizen door wonderen en tekenen. 

 

God is goed en zeer te prijzen. Hij heeft wonderbaarlijk gewerkt in het 
ziekenhuis. Met twee zusters stapten wij een kamer binnen vol met 
terminale patiënten. Een patiënt had behoorlijk pijn aan zijn longen. 
Tijdens de ademhaling voelde hij veel pijn. Na gebed voelde hij zich een 
stuk beter. De volgende patiënt had behoorlijk pijn aan zijn schouder, 
waardoor hij in het ziekenhuis moest blijven. Ook zijn spieren waren 



aangetast. Nadat wij voor hem gebeden hadden, ging hij uit zijn bed en 
wilde naar huis. Ik riep de hoofdzuster en zij was verbaasd over wat de 
Heer doet. Ik geloof dat de dokter hem zal ontslaan uit het ziekenhuis. 

Maar dat is niet het enige. Wonder op wonder gebeurde er in het 
ziekenhuis. En ik geloof wanneer ik nu samen met mijn vrouw weer 
opnieuw het ziekenhuis ga bezoeken dat er nog grotere wonderen zullen 
gebeuren. Maar het ziekenhuis in Suriname is een groot verschil met 
Nederland! We kregen open deuren om in het Academisch ziekenhuis in 
Paramaribo met mensen te bidden tijdens de bezoekuren. 

Zelfs op de intensive care mochten we binnen! Of we alsjeblieft willen 
bidden met mensen. Sommigen waren er al zo lang en zij wilden nu toch 
wel eens van hen af! Er lag daar een vrouw met galstenen en ze had heel 
veel pijn. Ze moest nog geopereerd worden. Na gebed begon ze overal te 
drukken op haar buik. Alle pijn was verdwenen! 

Verder was er een vrouw die verging van de pijn. Ze had drie tenen bij 
haar geamputeerd. Na gebed zag je een verandering op haar gezicht. De 
pijn trok weg en er werd gebeden dat haar tenen weer zouden 
aangroeien. Verder veel mensen met darmklachten en suikerziekte. 
Allemaal ervoeren ze verlichting. Andere bidders vertelden dat mensen 
die niet konden lopen van de pijn spontaan weer gingen lopen. 

Als ik dit verhaal opnieuw opschrijf, dan doet het mij weer iets. Het is nu 
ongeveer vijf jaar geleden dat wij naar Suriname zijn gegaan. Er kwamen 
maar weinig donaties binnen. Dit jaar zei de Heer tegen ons om nu te 
gaan. Ik stapte uit in het geloof hoewel het financieel onhaalbaar was. En 
plotseling stroomden er donaties binnen. God heeft geweldig voorzien. De 
twee tickets heeft Hij voorzien. God is goed. Ook voor kost en inwoning 
zal Hij voor zien.  

 

STICHTING GODS VREDE OVER SURINAME 

 

Ik zou graag nogmaals onder de aandacht willen brengen waarom de 
Stichting Gods vrede over Suriname en wat het voor ons betekent. 

Zowel mijn vrouw Irma als ik bidden veel voor Suriname. Ook bidden we 
veel dat we Gods wil mogen leren kennen voor ons leven, en wat wij voor 
Suriname mogen betekenen. De mensen in Suriname verlangen naar 
vrede (of in het Hebreeuws: ‘Shalom’), en wij verlangen er naar om door 
God gebruikt te worden om het land meer van Gods vrede te brengen. We 



verlangen naar een zegen voor de zieken, een zegen voor de armen, een 
zegen voor de gevangenen, enz. Als logo hebben we dan ook gekozen 
voor de vredesduif. Die duif is een symbool voor de Heilige Geest, die de 
vrede van God brengt. En Hij is tevens degene die het vuur in ons hart 
aanwakkert. En daar verlang ik erg naar. Naar vuur, heel veel vuur voor 
het land. En zo wil ik ook spreken en handelen. Er straalt zowel rust als 
kracht van die naam uit. En dat willen we graag. 

Nadat Jezus door Johannes gedoopt was, opende de hemel zich en de 
Geest Gods daalde neder in de vorm van een duif. Die duiven gestalte 
zegt mij veel. Het was de Geest van liefde, tederheid, lankmoedigheid 
(Galaten 5:22). Er moet een enorme rust van Jezus uitgegaan zijn vanaf 
dat moment. En omdat de Heilige Geest ook in ons is, mogen wij 
bijzonder veel respect hebben voor elkaar. Jezus deed veel wonderen: 
Zieken werden genezen en doden werden opgewekt. Omdat de vrede van 
de duif op Hem was. En daarom mogen wij dat ook doen. Ik kan me 
voorstellen dat u denkt: “Doden opwekken? "Dat gaat toch niet zomaar, 
broeder?”. Ja, dat gebeurt echt. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt, 
maar de Heer heeft het ons gevraagd te doen. Hij is in alle eeuwen niet 
veranderd. Jezus zegt in Johannes 14:12: “De werken die Ik gedaan heb 
zult gij ook doen, en grotere dan deze”. En zo willen wij met de stichting 
denken. Doen wat hij ons gevraagd heeft, ook al lijkt het onmogelijk. Met 
Hem is alles mogelijk. 

 

UITZEGENING GODCENTRE 

 

Tot slot mag ik u doorgeven dat wij in de gemeente Godcentre een 
heerlijke thuisgemeente hebben gevonden. 

En één september worden wij voor tweeënhalf maand uitgezegend naar 
Suriname. Het is samen met de kinder mlopdrachtdienst. Daarbij wordt 
mijn kleindochter ook opgedragen. Kortom, het zal een heel groot feest 
worden. 

GEBEDSONDERWERPEN 

● Bid dat de Heer zal voorzien in kleding, cosmetische middelen, voor 
hen die het nodig hebben 

● Bid dat mensen trouw zullen blijven aan Zijn woord en stand blijven 
houden 

● Bid dat de Heer voorziet in kleding voor mensen in het binnenland. 



● Bid voor ons dat wij diverse scholen mogen bezoeken 
● Dat er veel zieken in de ziekenhuizen genezen zullen worden. 
● Dat de Heer zal voorzien in ons levensonderhoud in Suriname. 

 

SLOTWOORD EN ONDERSTEUNING 

 

● Zou u een partner willen worden voor de stichting Gods vrede over 
Suriname? Middels een machtiging zou u dan automatisch een 
bedrag kunnen doneren (bijvoorbeeld elke maand). Uiteraard is elk 
bedrag welkom.  

 

NB: De stichting heeft ANBI status. Daarmee zijn uw giften aftrekbaar 
voor de belasting. Tot zover de zendingsbrief. Ik wens u allen Gods rijke 
zegen. 

 

Zendingsechtpaar Johan en Irma van Huizen 

STICHTING GODS VREDE OVER SURINAME  

 
 
                                                                       
 
 


