
 GODS VREDE OVER SURINAME 2025 
 Zen���g���is Sur����e 2024 

 Jesaja 41:10 
 Vrees niet, want Ik ben met U; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. 
 Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 



 Geliefde zendingsvrienden, 

 Namens het bestuur wensen wij als stichting Gods vrede over Suriname een gezond en 
 gezegend 2025. 

 Eindelijk was de tijd gekomen om weer naar Suriname te gaan.  Er was afgesproken dat wij 
 twee maanden zouden gaan. Maar uiteindelijk werd het twee en een halve maand. Een ding 
 is zeker. God heeft in Suriname op een wonderbare wijze gewerkt. Zowel in het vliegtuig als 
 in Suriname. 
 Dat ik het vliegtuig hierbij aanhaal is niet voor niets. Ik zeg altijd dat de zendingsreis begint in 
 het vliegtuig. En dat mochten wij ook dit jaar weer ervaren. 

 BEKERING EN GENEZING IN HET VLIEGTUIG OP WEG NAAR SURINAME 

 Als ik even terug ga in het jaar 2019 sprak ik met een vrouw die zelfmoord wilde plegen, 
 maar toch haar leven aan de Heer heeft gegeven. In het jaar 2020 zat er een vrouw naast 
 mij. En de Heer openbaarde mij dat zij heel zwaar gekwetst was en teleurgesteld was in 
 mensen. Zij was jood, maar dat maakt voor onze God niets uit. Zij stelde haar hart open voor 
 God. En terwijl ik voor haar bad, zei ze dat ze zich heel rustig begon te voelen. God raakte 
 haar op een moment aan en ik zag dat de blijdschap van haar gezicht afstraalde. Zij begon 
 zacht een gospellied te neuriën. 
 En twee september in het vliegtuig van vorig jaar sprak ik met een man die behoorlijk pijn 
 aan zijn longen had vanwege corona. Ik zei tegen hem dat God een geweldig plan heeft met 
 zijn leven. Ik ging voor hem bidden en hield zijn hand vast en ik bestrafte de pijn aan de 
 longen in de naam van Jezus. De pijn was weg. Daarna hadden wij nog een heel fijn 
 gesprek, maar ook emotioneel. Hij vertelde dat zijn vrouw kort geleden is overleden en daar 
 is hij nog emotioneel over. Je kon het verdriet van zijn gezicht aflezen. De Heer had hem wel 
 genezen aan zijn longen, maar ik wilde graag verder. Want niemand mag sterven zonder 
 Jezus. Toen zei ik, als je sterft, ben je dan zeker dat je in de hemel komt? Zoals zoveel 
 mensen zegt hij, dat weet ik niet. Naar een lang gesprek kan ik u vertellen dat hij zijn leven 
 radicaal aan de Heer heeft gegeven. 
 Geliefden, de wereld is in grote nood. Wij moeten niet wachten tot er weer een evangelisatie 
 dag is. God zegt in handelingen 1:8 gij zult mijn getuige zijn. Heb een biddend hart, ook als u 
 met vakantie gaat. Zeg Heer, geef mij vandaag de juiste persoon op de weg. En de Heer zal 
 u een opening geven. 

 DE EERSTE DAGEN IN SURINAME 

 God heeft de eerste dagen in Suriname al op een wonderbare wijze gewerkt. Elke persoon 
 die ik aansprak maakte een keuze voor de Heer. 
 De eerste persoon heette Randie. Door mijn spreken raakte God hem aan. Toen ik hem 
 vroeg of hij sterft, als hij zeker weet dat hij naar de hemel gaat, weigerde hij dat te geloven. 
 Niemand kan het weten zei hij. Ik vertelde hem dat het wel triest is. Ik getuigde over mijn 
 ervaring en binnen vijf minuten heeft hij zijn leven aan de Heer gegeven. 
 Ook een jonge dame heeft haar leven gegeven aan de Heer. 
 Toen kwam ik nog een jonge man tegen die erg gelovig was. Ik vroeg hem naar welke kerk 
 hij gaat. Zijn antwoord: “de Bribi gemeente”. O, zei ik, dan zie ik je tien november, want dan 
 moet ik daar spreken. Tevens vertelde hij mij, dat hij last van zijn schouder heeft. Ik heb voor 
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 hem gebeden en de pijn was gelijk weg. Hij deed iets wat hij anders niet kon doen. Dit 
 gebeurde allemaal dicht bij ons appartement. 

 Daarna namen mijn vrouw en ik de bus naar de stad. Daar ontmoette ik een jongeman bij 
 een kraampje. Hij groette mij vriendelijk. Niet ik hoefde hem te vragen hoe het gaat, maar hij 
 vroeg mij hoe het ging. Vervolgens zei hij tegen mij, heeft God tot u gesproken? Daaruit kon 
 ik zien dat hij gelovig was. Ik zei: God spreekt altijd tot mij. En ik kom uit Nederland om jou 
 speciaal te vertellen dat God van je houdt en een plan heeft met je leven. Toen zag ik tranen 
 in zijn ogen. Hij vertelde mij dat zijn beste vriend er met zijn meisje vandoor is gegaan. Ik 
 zag toen het leven niet meer zitten. Hij vervolgde zijn verhaal. Ik zou toen een touw om mijn 
 nek doen om mij van het leven te beroven. Ik zei, dit moet je nooit meer doen want God is 
 groot en Hij gaat geweldige dingen doen voor jou. Jouw leven is kostbaar. Het is maar goed 
 dat ik hem tegenkwam, want anders had hij waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. God heeft 
 hem aangeraakt, en hij heeft een keuze gemaakt voor de Heer. 

 GENEZING, REDDING EN BEVRIJDINGS CAMPAGNE IN SARAMACCA 

 Wat was het een geweldig groot feest tijdens de campagne in Saramacca. Een persoon 
 kwam naar voren om zijn leven volledig aan de Heer te geven. Daarna zijn er verschillende 
 mensen aangeraakt en genezen. 

 Er kwam een man naar voren die pijn had over zijn hele lichaam. De man kon niets. Hij kon 
 zijn armen, benen en voeten niet bewegen. En moet je eens kijken wat hij nu kan. Hij kon 
 zijn knieën weer buigen en ook zijn armen. Het was te mooi om waar te zijn. De Heer zij 
 geloofd en geprezen. De mensen in de zaal zaten te kijken en er ging een groot applaus 
 rond in de zaal. 
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 Een vrouw had last van haar knie, na gebed zag je haar stralen van vreugde. En een vrouw 
 die beenlengte verschil had en daardoor last had van haar rug werd genezen. 
 Een vrouw had last van haar enkel en werd ook genezen. En zij liep door de zaal om te 
 bewijzen dat zij echt genezen was. 

 Een man kwam naar voren wegens nicotineverslaving en gooide het pakje sigaretten weg 
 en vertrapte het. 

 Drie mensen werden genezen van hoofdpijn. 

 God heeft op een bovennatuurlijke wijze gewerkt. 
 God is goed. 

 EVANGELISATIE TRAINING GODS LIEFDE 

 In de volle evangelie gemeente Gods liefde heeft de Heer ook gewerkt op een geweldige 
 wijze. Er waren vijftien mensen aanwezig om de training te volgen. Meer dan wij verwacht 
 hadden. Want er hadden zich negen mensen opgegeven. 
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 Tijdens de training deden wij een rollenspel. Tijdens het rollenspel koos iedereen iemand uit 
 om het zielen winnend script samen door te nemen en voor elkaar te bidden. 

 Wat is het zielen winnend script? 

 Het zielen winnend script is een script waarmee je via een aantal vragen en Bijbelteksten 
 mensen het evangelie uitlegt waarna je via gebed de mensen tot Jezus kunt leiden. 

 Na het rollenspel riep ik enkele mensen naar voren voor gebed. Mensen leerden om uit te 
 stappen in het geloof en voor elkaar te bidden. Er vonden verschillende genezingen plaats. 
 Er waren drie mensen met ongelijke benen die last hadden van de rug, waarvan één zuster 
 met een hernia. 
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 De zuster die hernia had en waarvan iemand voor haar ging bidden, zag letterlijk de benen 
 gelijk worden. Zij schrok er zelf van en riep, ik voel het, ik voel het. Wat een blijdschap ging 
 er uit in die kerk. Toen de benen gelijk waren geworden, ging de zuster die hernia had 
 getuigen wat de Heer gedaan heeft. Waarschijnlijk moest zij elke dag steunzolen aan 
 hebben en nu niet meer. Geliefden, Jezus leeft, en wij met Hem. 

 WIJ BEZOEKEN CELLENHUIZEN TE FLORA EN UITVLUGT IN PARAMARIBO 

 Voordat wij gingen, had ik een oproep geplaatst op facebook voor gebed. Het was tegen half 
 acht in het mooie Suriname. En over twee uur ga ik met een broeder naar de Cellenhuizen 
 te Flora en Uitvlugt. Ik wist toen niet wat ik ervan moest verwachten. Wel was mijn gebed dat 
 er gevangenen waren die hun leven aan Jezus zouden geven. 
 Wij gingen naar Cellenhuis te Flora, 32 arrestanten en Cellenhuis te uitvlugt, 19 arrestanten. 

 Hier ziet u mij uit één van de Cellenhuizen komen. Ik heb toiletartikelen meegenomen en 
 broeder Henk de Graaf N.T. Bijbels. 

 In de Cellenhuizen is het heel streng, er mogen geen foto’s gemaakt worden en dat is 
 begrijpelijk. 

 Ik wil u vragen om voor hun gezinnen, ouders en kinderen te bidden. 
 Wij vertrouwen erop dat God een groot werk in deze mannen en hun gezinnen zal doen en 
 dat ze spoedig vrij komen. 
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 ACADEMISCH ZIEKENHUIS PARAMARIBO 

 Het Academisch ziekenhuis werd in 1965 in Paramaribo in gebruik genomen, toen nog 
 onder de naam CENTRAAL ZIEKENHUIS. Het had in de beginjaren een capaciteit van 350 
 bedden. De officiële opening vond op 9 maart 1966 plaats. 

 Ik heb in het ziekenhuis samen met mijn vrouw wat zieken mogen bezoeken. Het was 
 eigenlijk de bedoeling om daar kerkdiensten te houden. Maar in het Academisch ziekenhuis 
 was er alleen geen zaal ter beschikking. De tijd was nu erg kort. Als wij de volgende keer 
 weer naar Suriname gaan, gaan we naar het protestants ziekenhuis. Ik heb gehoord dat 
 daar wel een zaal aanwezig is. 
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 Voordat wij naar het ziekenhuis gingen, hadden wij eerst een positief gesprek met de 
 onderdirectrice van het ziekenhuis. Het was slechts een kort gesprek. Wij kregen de 
 gelegenheid om de patiënten te bezoeken en met ze te bidden. 

 Een week daarna gingen wij opnieuw naar het ziekenhuis maar nu met een doel. Om 
 genezing uit te spreken over de zieken in de naam van Jezus. Mijn vrouw ging regelmatig 
 met mij mee om met de zieke patienten te bidden. 
 Wij liepen naar de derde etage. Daar moesten wij ons melden bij de balie. Terwijl wij langs 
 de kamers liepen, was dat ontroerend om te zien. Er waren speciale afdelingen. De afdeling 
 waar wij waren was een beenbreukafdeling. De patiënten luisterden openhartig naar ons. Er 
 waren zeker zeven mensen die het zondaarsgebed hebben gebeden. Sommige patiënten 
 begonnen na het gebed te stralen van vreugde. 
 Er was één man die nadat ik had gebeden voor genezing mijn hand vastgreep en hij wilde 
 het niet meer los laten. Ik zag zijn vreugde. Het kan niet anders dat hij genezen was, want hij 
 was echt blij. U had er zelf bij moeten zijn. Onze God is een God van wonderen. Ik geloof 
 dat hij spoedig uit het ziekenhuis ontslagen zal worden. 
 Er was ook een jonge vrouw waarmee wij hebben gebeden, en wij moesten haar alleen 
 maar troosten en bemoedigen. Wat was er aan de hand?  Zij had een heel zwaar 
 auto-ongeluk gehad. Haar zusje en haar man zijn omgekomen. Alleen zij is blijven leven. 
 Dan kunt u begrijpen wat voor verdriet zij heeft. Ik heb gebeden voor genezing. Zij kent 
 Jezus. Zij gaat naar een volle Evangelie gemeente. 
 Je moet wel sterk in je schoenen staan als je daar bent. Allemaal patiënten met ledematen 
 in gips. Maar wij gingen door om het evangelie te verkondigen. 

 EVANGELISATIE TRAINING EN GENEZINGSDIENST AAN DE WATERSTROMEN 

 In de Volle Evangelie Gemeente aan de Waterstromen hebben we twee geweldige diensten 
 gehad. Eerst vond daar de evangelisatie 
 training plaats, waarbij op straat indrukwekkende en machtige wonderen gebeurden. Velen 
 op straat namen Jezus aan als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. Ongelijke benen 
 werden gelijk. We begonnen uiteraard met een rollenspel, waarna we de straat op gingen. 
 Op straat namen velen de Here Jezus aan als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. We 
 zagen ook dat veel ongelijke voeten weer recht werden. God is goed en zeer te prijzen. 
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 GENEZINGSDIENST AAN DE WATERSTROMEN 

 De volgende dag hadden wij in de volle evangeliegemeente de waterstromen, een redding, 
 bevrijding en genezingsdienst, waar meer dan tweehonderd mensen aanwezig waren. 
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 Voor de prediking voor heel Suriname had ik een specifieke boodschap die de Heer mij op 
 het hart heeft gelegd. Deze boodschap gaat over hoe we angst kunnen overwinnen. De 
 Bijbel biedt ons twaalf sleutels om angst te overwinnen. Als u de volledige prediking wilt 
 beluisteren, kunt u op Facebook kijken, waar u ook verschillende wonderen zult zien die de 
 Heer daar heeft verricht. 

 Tijdens de dienst had een broeder last van zijn rug. Hij had geen ongelijke benen, maar toch 
 sprak ik tot zijn rug en benen. Na het gebed begon hij van blijdschap te springen en te 
 dansen; hij kon zijn vreugde niet meer bevatten. 

 Hier ziet u een kind van drie jaar die kromme voetjes had. Zo werd zij geboren.  Wij moesten 
 ongeveer vier keer bidden voor het kind en er was nog niets te zien. Toen zei ik tegen de 
 gemeente, laat dat kind staan. En toen het kind ging staan, gebeurde het grote wonder. De 
 voeten werden weer recht. De mensen begonnen te gillen van blijdschap. Zoiets hadden ze 
 nog nooit gezien. Wauwwww God is goed. Ik heb van de week nog contact gehad met de 
 pastor van deze gemeente. En zij loopt behoorlijk goed. De Heer heeft dat kind op een 
 wonderbare wijze totaal genezen. 
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 Dit meisje had last van haar linker oog. Met haar linker oog kon ze niet zien. Na gebed zei 
 ze ineens, ik zie mensen. Daarna wilde ik testen wat ze allemaal kan zien. En dat lukte nog 
 niet helemaal. 

 Toen liet de Heer mij zien dat er mensen waren die haar  hadden vervloekt. Ik heb het niet 
 tegen dat meisje gezegd, maar wel tegen de apostel. Soms moeten de ouders vergiffenis 
 vragen aan degene die dat heeft gedaan. En later heeft zij nog met mijn vrouw gesproken en 
 die heeft het bevestigd. 
 Het is maar goed dat ik nu bezig ben om een nieuwsbrief te schrijven. Nu wij weer terug zijn 
 in Nederland hoorde ik dat apostel Edgar Holder in Suriname is met een Conferentie. En dat 
 meisje kwam opnieuw naar voren. En de Apostel heeft drie keer met haar gebeden en de 
 vierde keer gebeurde het grootste wonder. Zij kon weer zien met het linker oog. God is goed. 
 God laat geen enkel bidder in de kou staan. De vloek die op dat meisje was, moest 
 verbroken worden. God heeft Apostel Edgar Holder op een geweldige wijze gebruikt dat het 
 meisje kon zien. 

 Heel veel mensen hadden pijn in de rug, daardoor hadden ze beenlengteverschil. 
 De pastor heeft mij gevraagd om binnenkort een campagne met mij te houden met 
 verschillende gemeenten. Ik geloof dat de Heer ook daarin op een wonderbare wijze zal 
 voorzien. Want het werk van God is nog niet af in Suriname. 
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 VOLLE EVANGELIE GEMEENTE JESUH MASSIE 

 Ook in de volle Evangelie Gemeente Jesuh Massie werkte de Heer op een geweldige wijze. 
 Terwijl wij de dienst binnenkwamen, ervaarden wij al door middel van de muziek dat God al 
 bezig was te werken.Ik had een preek voorbereid, maar ik kwam er niet aan toe. De Heer liet 
 mij zien dat ik gelijk met de zieken moest bidden. Zo openbaarde de Heer mij dat er een 
 vrouw in de zaal zat die behoorlijk hoofdpijn had. Alsof er een touw rondom haar hoofd 
 vastgebonden zat. Maar God maakte haar volkomen vrij. Velen werden aangeraakt en door 
 de almachtige God genezen en bevrijd. 

 Meisje genezen van reuma 

 Terwijl mijn vrouw en ik op de bus aan het wachten waren ontmoeten wij een meisje die 
 Shaumara heette. Een maand geleden is haar moeder overleden en haar vader elf maanden 
 geleden. Zo zie je dat zij in twee jaar tijd al heel wat mee  heeft gemaakt. Zij kwam 
 regelrecht onze kant op. Ik zag dat zij de Heer kende, want zij ging naar de volle evangelie 
 gemeente.  Zij was erg opgelucht dat ik met haar sprak. Sommige mensen hebben echt een 
 troostend woord nodig. Mijn vrouw Irma gaf haar woorden van troost mee. Omdat zij Jezus 
 kende, vroeg ik haar of zij ergens pijn had. Reuma vertelde zij mij. En ze wees naar haar 
 rechterpols. Ik raakte haar pols aan en ik sprak tegen de pijn tot twee keer toe. Daarna was 
 de pijn weg. God is goed. 

 DRIE  MENSEN KOMEN TOT JEZUS 

 God is geweldig groot. Drie mensen hebben hun leven aan de Heer gegeven waaronder een 
 taxichauffeur. Ik houd echt van de taxichauffeurs. Zodra je in de auto zit, heb je de 
 gelegenheid om hen te vertellen over de liefde van God en dat Hij een plan heeft voor hun 
 leven. 
 De taxichauffeur vroeg mij eerst om mijn telefoonnummer, zodat hij contact met mij kon 
 opnemen. Want dan zou hij mij een keer willen spreken samen met zijn vrouw en kinderen. 
 Ik zei hem, dat is goed maar eerst zou ik graag willen dat je de Heer aan gaat nemen als je 
 verlosser en Heer. Dat heeft hij gedaan. Jammer dat hij niet meer is komen opdagen. 
 De andere persoon was een vrouw, zij heeffte Sheryl. In het begin leek zij erg 
 ongeïnteresseerd. Maar toen ik door sprak en haar bemoedigde  fleurde zij helemaal op. Zij 
 vond het niet fijn als er over de dood gesproken wordt. Ik vroeg haar; weet je als je sterft of 
 je naar de hemel gaat? Dat weet niemand zei ze. Ik vertelde haar dat het wel zeer triest is 
 dat niemand het weet. En ik legde haar uit dat het zo belangrijk is dat je behouden bent om 
 straks in de hemel bij Jezus te zijn. Na een kort gesprek begreep ze het wel en zij heeft het 
 gebed om redding gebeden. 
 Hallelujah!!! Er is weer feest in de hemel. 
 Weer een paar dagen later mocht ik weer een taxichauffeur tot de Heer leiden. Hij was heel 
 erg verdrietig want zijn vrouw had hem verlaten. Hij had de laatste tijd heel veel verdriet en 
 pech. Het had zo moeten zijn dat mijn vrouw en ik bij hem in de auto stapten. Want nu kon 
 hij zijn hart luchten. Als laatste heeft hij zijn leven aan de Heer gegeven. Irma ging hem 
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 meteen discipelen en nodigde hem uit om een bezoek te brengen aan de Bribi gemeente. 
 Hij kent deze gemeente. God is goed. 
 Op de laatste dag toen wij naar het vliegveld zouden gaan, wie heeft ons als taxichauffeur 
 opgehaald? U raad het al. De eerste taxichauffeur die ik door de genade van God tot de 
 Heer mocht leiden. God is groot en zeer te prijzen. 

 REDDING EN GENEZINGSDIENST DE ROTS 

 Wat een feest en wat een vreugde was er in de gemeente de Rots. Een zuster voelde na 
 gebed verlichting van de pijn in haar enkel. Een broeder was genezen van pijn in de rug. Er 
 is met een baby gebeden die in de nachten niet goed kon slapen. Wij geloven dat door het 
 gebed, zowel moeder als baby de volgende nacht goed hebben doorgebracht. 

 HET MOOISTE KOMT NOG. 

 VIJF MENSEN MET EEN ZWAK OOG ZIJN VOLKOMEN GENEZEN 
 God heeft gewerkt door wonderen en tekenen. 

 DE POELIER NAM JEZUS AAN ALS HAAR VERLOSSER 

 Met mijn zwager zijn wij naar een poelier geweest. En toen maakten wij een praatje met het 
 personeel. En na een kort gesprek nam de medewerkster van de poelier de Heer aan als 
 haar verlosser en Heer, en heeft zij het 
 een kind van God was geworden. En alle onzekerheid is weg. Zij is nu zeker als zij sterft om 

 naar de hemel te gaan. Haar naam is Rita. 
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 GEMEENTE  GODS LIEFDE KRAKA MINISTRIES 

 God heeft op een bijzondere manier gewerkt in de volle evangelie gemeente Gods liefde 
 Kraka ministries. Velen zijn aangeraakt door de kracht van God. Enkelen zijn genezen met 
 pijn in het oor. Ongelijke benen werden opgeheven. Rugpijnen volledig genezen. Een zuster 
 werd volledig genezen van hoofdpijn. Ook werd een zuster aangeraakt en bevrijd met 
 psychische problemen. 

 Ik kreeg een woord van kennis over een zuster die als vertaalster aan de slag moest gaan. 
 Het werd door haar bevestigd, want zij was er al mee bezig. 
 Ook kreeg ik een woord van kennis over een zuster die een zustergroep moest leiden. Ook 
 dat werd bevestigd door haar. God is goed. Na de dienst was er een Geest van aanbidding 
 in de zaal. God bevestigt Zijn woord door wonderen en tekenen. 

 VOLLE EVANGELIE GEMEENTE CHARISMA 

 Ook in deze gemeente heeft de Heer op een wonderbare wijze gewerkt.  Verschillende 
 mensen werden bevrijd, ruggen genezen. Sommigen hadden zeven à tien jaar last van pijn 
 in de rug en het is volkomen genezen. 

 TWEEDAAGSE REDDING, BEVRIJDING EN GENEZINGSCAMPAGNE SUNNY POINT 
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 Dit was een wonderbaar weekend. Op de zaterdag mocht ik een kort woord spreken voor de 
 jonge mensen. Terwijl ik het podium opging, kreeg ik een openbaring van de Heer 
 aangaande twee jonge mensen. Als ik naar de video kijk, dan ken ik mijzelf niet meer terug. 
 Zo vol was ik van de Geest. 

 De Heer liet mij het volgende zien over de pianist 

 De Heer zegt: je zult een groot werk voor mij doen. Je zult een leider zijn over alle leiders. 
 Maar die leider is nu nog niet aanwezig, maar het komt later. Wacht op de stem van de Heer. 
 Wat mij wel duidelijk is op dit ogenblik. Je speelt hier op een piano. En de Heer laat mij zien, 
 dat je dit niet alleen voor jezelf moet houden. Je zult les gaan geven aan al de 
 gemeenteleden die er behoefte aan hebben. Daarom zeg ik, je zult het niet voor jezelf 
 houden. Je moet uitstappen in het geloof. En ook buiten deze gemeente moet je de jonge 
 mensen gaan aansporen. Het maakt niet uit wat het is. Het kan een gitaar zijn, het kan een 
 piano zijn, het kan een trompet zijn. Maar jij zult kennis krijgen van alle instrumenten. En de 
 Heer wil je daarvoor gaan gebruiken op een bijzondere manier. Hij zal je zegenen. De Heer 
 wil je gebruiken in deze gemeente. Daarom, blijf trouw aan je voorganger. En luister naar 
 hem. Luister naar hem wat je moet doen. En daarom kan ik alleen maar zeggen tegen jou, 
 ga aan de slag. En doe datgene wat je moet doen. En de Heer zal je zegenen. Hij zal je op 
 een bijzondere wijze nabij zijn. 
 Heel veel ruggen zijn genezen. Een zuster waar ik voor heb gebeden had kanker in haar 

 hoofd. Ongeveer vijf mensen hebben een beslissing genomen voor de Heer. De dienst voor 
 de jeugd was geweldig. 
 Na de dienst hebben wij schoolspullen uitgedeeld aan de jonge mensen.  U, die regelmatig 
 donaties geeft, heeft eraan bijgedragen. Als u op facebook kijkt naar Sunny Point, dan ziet u 
 hoe blij de kinderen waren. De schoolspullen zijn in Suriname vreselijk duur. Men heeft ons 
 nu al reeds verzocht om de volgende keer kleding mee te nemen, want dat is ook erg nodig. 
 Voor u, die regelmatig doneert, hartelijk dank. 

 De volgende dag mocht ik het woord bedienen over de twaalf sleutels om angst te 
 overwinnen. 
 Nu, de eerste sleutel is dansen voor de Heer. Ik heb de hele gemeente duidelijk gemaakt, 
 wanneer er een doorbraak komt. En ze gingen allemaal een sprongetje maken. Geweldig 
 om het te zien. 

 Dansen maakt je vrij 
 Dansen brengt genezing 

 Het geeft handen en voeten aan je geloof. 
 Dansen is je geloof in werking zetten, 
 maar ook je dankbaarheid wanneer het is gebeurd! 
 Maleachi 4:2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er 
 zal genezing zijn onder haar vleugels; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. 
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 HOUSE OF LOVE MINISTRIES INTERNATIONAL GENEZINGSDIENST 

 Na de preek werden tijdens het bidden mensen op een wonderbare wijze aangeraakt. 
 Mensen werden genezen voordat er met hen werd gebeden. Het grootste wonder vond ik 
 dat een vrouw die compleet doof was weer gedeeltelijk kon horen. Een zuster kon met één 
 oog dat wazig was weer zien, en na het gebed zag zij helder en goed. Veel ongelijke benen 
 werden rechtgezet. Ruggen werden genezen. Wij hebben gebeden voor een zuster die een 
 beroerte heeft gehad. Veel kinderen die hoofdpijn hadden werden genezen. Mocht u 
 facebook hebben dan kunt u de videobeelden zien. Door het zien van de beelden zult u het 
 zelf meemaken. 
 Er is verder gebeden voor mensen met hoge en lage bloeddruk en reuma. 
 Het advies is gegeven om het na te checken bij de dokter. Laat de arts het maar horen dat 
 wij een levende God hebben. Hallelujah!! 

 Mocht u de filmpjes willen zien wat de Heer in deze gemeente heeft gedaan, dan moet u 
 naar facebook gaan en je daar aanmelden bij de besloten facebook-groep HOL 
 VREDENBURG. Mocht u geen facebook hebben, dan zult u zich ook moeten aanmelden op 
 facebook. Het is een besloten groep. Dus, u moet even wachten totdat men u goedkeurt. 
 U ziet dan ook dat een dove vrouw weer kon horen. In datzelfde weekend zijn vier mensen 
 tot de Heer gekomen. 

 HOUSE OF LOVE INTERNATIONAL MINISTRIES EVANGELISATIE TRAINING 

 God heeft tijdens de evangelisatietraining geweldig gewerkt. Ik heb onderwijs gegeven over 
 evangelisatie, en daarna een rollenspel hoe men de mensen tot Jezus moet brengen. Als u 
 naar boven scrolt dan ziet u hoe ik het heb uitgelegd. Verschillende mensen werden tijdens 
 de oefening  genezen van pijn op de borst en pijn aan de schouder. Verder is er ook 
 gebeden met een zuster die pijn had aan beide ogen. 

 Daarna kwam een moeder naar voren met een kindje van twee jaar (Kevas) en hij had 
 astma. Dit was geheel onverwacht dat ik dit meemaakte om echt fysiek met een kind te 
 bidden. Maar ik zag dat de moeder in grote nood was met het kind. Hij kon 's nachts geen 
 oog dicht doen, zo benauwd was hij. Ook zijn ouders konden in de nacht niet slapen. Het 
 kind moest heel veel medicijnen gebruiken. Maar op een gegeven moment hielp dat zelfs 
 niet meer. Hij had er al vanaf zijn geboorte last van. Ik pakte het kind op en drukte het kind 
 stevig tegen mij aan zodat hij de warmte en de kracht van Jezus mocht ervaren. Ik kan er 
 wel even een traan om laten als ik het van dichtbij weer zou meemaken. En ik merkte na het 
 gebed dat er iets veranderde, maar nog niet helemaal. 
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 De volgende dag hoorden wij van de moeder dat het kind vreselijk moest overgeven. En 
 nadat hij had overgegeven begon hij hardop te lachen. De duivel heeft dat kind losgelaten. 
 En ik krijg elke keer het goede nieuws dat het nu zeer goed met hem gaat. 

 Een paar dagen daarna nam ik contact op met de pastor hoe het nu met hem gaat. Heel erg 
 goed was zijn antwoord. Ik ben blij dat ik u heb ontmoet. Hij heeft weken niet zo kunnen 
 slapen, en ik heb voor het eerst voor veel uren geen enkel medicijn voor hem gebruikt. God 
 is echt goed. Hallelujah! 

 De voorganger vroeg mij daarna of ik op een dag met hen de straat op wilde gaan om te 
 evangeliseren. Nou, dat heb ik gedaan en dat kon ik beslist niet afwijzen. 
 Wij zijn op vrijdag met de jongelui gaan evangeliseren. Als u zich aanmeldt bij HOL 
 VREDENBURG dan zie je daar ook de evangelisatie training. Ik denk dat er ongeveer twintig 
 mensen mee zijn gegaan. En aan het eind zie je dat de benen van de pastor deels gelijk aan 
 het worden zijn. Wij blijven voor hem bidden. Wij hebben twee keer tot de benen gesproken. 
 En daarna hoor je twintig jonge mensen juichen. Ik krijg tranen in de ogen als ik de 
 videobeelden terug zie. 
 Voordat wij de straat op gingen hebben wij eerst een kort gebed gedaan en gevraagd of zij 
 allemaal vervuld zouden worden met de Heilige Geest. Ik heb op een ieder de handen 
 opgelegd en ieder werd vervuld met Gods Geest. Op de evangelisatiedag zijn ongeveer 
 veertig mensen tot de Heer gekomen. 

 GENEZING EN BEVRIJDINGSDIENST MARANATA 

 Er werden velen aangeraakt en genezen. De zalving van de Heilige Geest was sterk 
 aanwezig. 
 Het mooiste is wat er daarna gebeurde. 
 De volgende dag kreeg ik een telefoontje van de pastor van afgelopen zondag. Er heeft een 
 broeder geschreven dat hij jaren geleden pijn had over zijn hele lichaam. En na de dienst 
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 van afgelopen zondag is het weg. Hij is voor honderd procent genezen. Hij was uitgenodigd 
 door iemand. 

 De pastor heeft mij uitgenodigd om de volgende keer een campagne in zijn gemeente te 
 houden. 

 GENEZINGS REDDING EN BEVRIJDINGSDIENST BRIBI GEMEENTE 

 De Heer heeft geweldig gewerkt in deze gemeente. Ik heb gesproken over de twaalf sleutels 
 om overwinning te hebben over angst. 
 De eerste sleutel was dansen. Ook deze gemeente liet ik dansen. Sommigen gingen echt 
 naar voren om te dansen. Ik maakte duidelijk dat dansen je vrijmaakt en geneest. Kijk maar 
 naar Maleachi 4:2. Ook David danste voor het aangezicht des Heren. 

 Na de preek liet ik de mensen hun handen op de plek leggen die pijn deed. Daarbij werd één 
 zuster behoorlijk aangeraakt. Zij gaf daarna haar getuigenis en vertelde hoe zij de ervaring 
 van de Heer mocht beleven. Zij had pijn over haar hele lichaam maar is in één klap 
 genezen. Daarna is er nog met enkelen gebeden met rugklachten, ook deze mensen waren 
 direct door God genezen. Prijst God. 
 Beenlengte verschil werd opgeheven. Een klein kind van vier jaar had astma en na gebed 
 kon ze weer lucht krijgen! Ook een dochter van de pastor had astma. Na gebed kon zij door 
 de zaal rennen! Een groot applaus kwam er om onze Heer de eer te geven. De tijd was erg 
 kort om voor iedereen te bidden. 

 De pastor vond dat ik na de dienst verder met de mensen kon bidden. 
 U wilt het geloven of niet, maar ik keek om mij heen, en een grote massa van mensen die 
 nog kwamen voor gebed! 
 Mensen met buik- en rugklachten en pijn in de zij. GOD IS GOED! ALLEMAAL WERDEN 
 ZIJ GENEZEN! 

 Er was een jong meisje dat behoorlijk pijn had aan twee handen. Haar pink kon ze niet meer 
 buigen. De Heer liet mij zien dat zij geestelijk verwond was. En dat ze iemand moest 
 vergeven. Als ze dat doet zal ze terstond genezing ontvangen. 
 De Bijbel zegt, vergeef elkaar zodat wij vergeving zullen ontvangen. 

 Ik zou met een zuster bidden die maagzuur had. Ik liet haar even alleen met mijn vrouw. 
 Nadat ik met de anderen had gebeden ging ik weer terug naar deze vrouw. Er hoefde niet 
 meer voor haar gebeden te worden. De kracht van God was ook aanwezig in mijn vrouw, 
 zodat deze zuster rechtstreeks is genezen. 
 Onze God was ook aanwezig in de Bribi gemeente! Alle lof en eer aan Koning Jezus. 

 Ja lieve zendingsvrienden, u hebt gelezen wat er in Suriname in 2024 is gebeurd. Wij 
 hebben een God van wonderen. En Hij doet nog steeds wonderen. Ik heb ondertussen al vijf 
 uitnodigingen gehad voor de volgende keer. Een van de uitnodigingen is van the Tabernacle 
 of faith. God doet een groot werk in deze gemeente. Een gemeente van meer dan 
 tweeduizend mensen. Onze verwachting is om in het jaar 2026 te gaan. De datum zal 
 omstreeks maart 2026 zijn. 
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 Ik kan mij voorstellen dat u graag de videobeelden wilt zien. Het is mogelijk om in 
 verschillende gemeenten een zendingsavond of ochtend te organiseren. Zou u dat willen? 
 Laat uw voorganger zo vrij zijn om contact met mij op te nemen. Op dit moment werkt het 
 e-mailadres niet van onze stichting. Wij zijn er hard mee bezig om het in orde te maken. Zo 
 lang dat nog niet in orde is kunt u mij contacteren op het e-mailadres 
 j_vanhuizen@hotmail.nl. 

 SLOTWOORD EN ONDERSTEUNING 

 ●  Bid voor de nieuwe zendingsreis naar Suriname. 
 ●  Bid voor de pasbekeerden in Suriname; 
 ●  Bid dat de Heer zal voorzien in kleding, cosmetische middelen, voor hen die het 

 nodig hebben. 
 ●  Bid dat mensen trouw zullen blijven aan Zijn woord en stand blijven houden. 
 ●  Bidt dat de mensen aangesproken worden door de filmpjes en foto's die in 

 verschillende gemeentes worden gebracht. 
 ●  Bid voor opwekking in Suriname. 
 ●  Bid voor de nieuwe verkiezingen in Suriname die in mei beginnen. 
 ●  Dank God voor alle genezingen die hebben plaatsgevonden. 

 Zou u een partner willen worden voor de stichting Gods vrede over Suriname? U zou dan 
 bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag kunnen overmaken. Diegenen die dit reeds doen, 
 willen wij hartelijk bedanken. 

 Uiteraard is elk bedrag welkom. Alle informatie kunt u vinden op onze website: De stichting 
 heeft een ANBI status en is aftrekbaar van de belasting. 

 www.godsvredeoversuriname.nl 
 Project 1:  Zendingsreis naar Suriname. Wij blijven daarbij afhankelijk van uw giften. 

 Project 2:  Cosmetische artikelen en kleding voor de Surinamers. 

 Project 3:  Bijbels voor de gevangenen 
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